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PAARS
Dank(k/p)aars
Dank je voor alle goeds!

Ben je ook dankbaar

dan denk je aan PAARS.

Je dankt voor de dag

voor het licht van een kaars.
Want als w’elkaar helpen
en blij zijn voor jou

dan is 't zoveel leuker

sta je niet in de kou

Het tweede leerjaar heeft ons onthaald aan de ingang van de school.
Ze openden voor ons de poort naar dankbaarheid.

Een hele mooie voorstelling die met een muzikale stoet werd afgerond.
Een “dank je wel” doet iedereen goed.

Als we dankbaar zijn voor de dag, een leuk moment, de hulp van anderen, is het zoveel fijner,
voelen we ons niet alleen.




