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Blauw
Kleur bekennen: zo ben ik, hoe ben jij?                
  Wil jij ook vrede  dan denk ik aan blauw.  Ik wil je  en blijf je steeds trouw.  Zo ben ik in 't leven
 
met mensen te saam.
 
Om allen het goede pad ontmoeten
 
op te gaan.
 
 
Ken je Eefje Donkerblauw?  Wij  leerden haar kennen tijdens de openingsviering in de kerk van
Sint-Pieters Buiten. Het derde leerjaar toonde ons hoe Eefje houdt van donkerblauw maar
…nog meer van Koning Goudgeel. Ze zijn  beiden nochtans heel verschillend. Zo zie je maar,
iedereen is anders en dit is maar goed ook. Het is wel belangrijk dat we ons openstellen voor
anderen, dat we ook tonen wat voor ons belangrijk is en wie we zijn.
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